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Beste burgemeester, lieve Sharon, 
  
Het valt me heel zwaar je deze brief te schrijven. Maar ik heb besloten om met onmiddellijke 
ingang met ziekteverlof te gaan en tijdelijk mijn raadswerk neer te leggen. 
  
Ik hou van mijn werk als volksvertegenwoordiger. Het zit praktisch in mijn DNA. En inmiddels zet 
ik me al bijna 19 jaar in de gemeenteraad vol vuur in voor een groener en linkser Utrecht, waar 
solidariteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Waar geen mens illegaal is, we pal 
staan voor mensenrechten, waar we meer betaalbare woningen bouwen dan ooit en waar we 
de rode loper uitrollen voor de fiets. Utrecht, de stad waar ik me thuis voel, waar je kunt 
oversteken bij een Nijntje verkeerslicht over een prachtige regenboog. 
 
Naast raadslid ben ik inmiddels ook bijna 7 jaar lang plaatsvervangend voorzitter van jullie raad. 
Een erefunctie die soms uitdagend is met zoveel fracties maar wat ik met heel veel plezier doe 
en waar ik heel veel genoegen in schep. 
  
De afgelopen tijd vormden een opmaat tot het besluit om me ziek te melden. En dat heeft alles 
te maken met het nakende einde van GroenLinks als zelfstandige fractie. Natuurlijk ben ik voor 
samenwerking. Maar dan wel met álle (bij voorkeur) linkse en progressieve partijen én met 
behoud van je eigen partij en je eigen signatuur. Niet door je kleur kwijt te raken in een fusie. 
Politiek gaat voor mij over idealen. En juist die idealen verwateren bij een fusie. We hebben 
andere kernwaarden en andere prioriteiten. Ik ben geen lid van de PvdA en heb ook nog nooit 
overwogen om erop te stemmen. 
 
Nu de GroenLinks-leden in Utrecht bij een referendum in meerderheid hebben gestemd voor 
een gezamenlijke lijst met de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 heb ik, na bijna 24 
jaar, mijn lidmaatschap van GroenLinks opgezegd. Ik wil en kan hier geen deel van uitmaken. De 
partij waar ik altijd op gestemd heb, neemt in mijn ogen hiermee een verkeerde afslag. Weg van 
mijn idealen en waar GroenLinks voor staat. Dat maakt me verdrietig én politiek dakloos. 
  
Het persoonlijke is politiek, daar geloof ik in. En ik weet gewoon niet hoe het nu verder moet. 
Het heeft me de afgelopen tijd veel stress, onrust en slapeloze nachten bezorgd. Daardoor lukt 
het me momenteel niet goed om te concentreren of te focussen op het werk wat me zo aan het 
hart gaat. Na overleg met de bedrijfsarts heb ik daarom besloten om met ziekteverlof te gaan. 
Zonder enig enthousiasme. Maar op dit moment is dit voor mij het beste, daar ben ik van 
overtuigd. Ik zou willen dat ik er pragmatischer in stond maar zo werkt het kennelijk niet voor 



mij. Daar heb ik ook intense gesprekken over gevoerd met mijn naasten en, natuurlijk, met de 
fractie. Dat waren liefdevolle, eerlijke en verdrietige gesprekken. 
  
Hopelijk lukt het me om rust te nemen en na te denken over hoe nu verder. 
  
Pepijn Zwanenberg 
 
 
 
 


