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Vragen:
De Turks-Islamitisch gemeenschap uit Kanaleneiland is woedend. De Eyüp Sultan 
Moskee ontvangt vlak voor de feestdagen een dwangsom van 5000 euro van de 
gemeente. Waarom? Omdat hun deuren niet meer zouden voldoen aan het 
architectuurbeleid. De moskee probeert contact te krijgen over hoe dit opgelost kan 
worden, maar krijgt meermaals geen gehoor van de gemeente. De formele 
beschikking die ze ontvangen komt neer op drie dingen: 

- Als je een vergunning aanvraagt krijg je het toch niet. 
- Je bent zelf verantwoordelijk voor het pand, dus zoek het lekker zelf uit.
- Herstel naar oorspronkelijke staat, maar wat dat precies is zeggen we je niet.

1. Wat vindt de wethouder van deze formele benadering vanuit de gemeente, 
inclusief het negeren van telefoontjes? 

2. Als je spreekt over de moskee in termen van bondgenoot, is het dan niet 
gepaster om als inspecteur langs te gaan, kennis te maken, te vertellen wat de 
verwachtingen zijn en uit te vragen of ze daarbij hulp nodig hebben?

3. De moskee vraagt om een meewerkende houding. Kan de wethouder dit 
toezeggen en zorgen voor 1 aanspreekpunt vanuit de gemeente, die met de 
moskee kan meedenken over de staat van het monumentale pand?
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