
Wij leggen deze klacht aan u voor en verzoeken u deze in overweging te nemen, omdat we worden 

blootgesteld aan verschillende vormen van racisme door de medewerkers van deze instelling 

genaamd buurthuiskamer Bij Bosshardt Zuilen onder de titel Prinses Margrietstraat nr. 22, 3554GE 

Utrecht.  

 

Ze verdelen op racistische wijze voorraden en voedsel, bijvoorbeeld naar nationaliteit. Nederlanders 

wachten binnen op geëerde supporters en drinken thee en koffie ver weg van barre 

weersomstandigheden zoals regen en extreme kou, terwijl de Buitenlanden misschien wel langer 

buiten staan. dan een uur, inclusief oudere vrouwen en mannen. Zelfs de kinderen en hun moeders 

geven niets om hen, en als ze voorraden (voedsel) uitdelen, gaat de prioriteit eerst naar de 

Nederlanders, en die hebben ook het recht om te kiezen wat ze willen in naast een goede 

behandeling. Terwijl de niet-Nederlanders buiten wachten en hen met ongepaste en onmenselijke 

woorden opbellen en de armen noemen. Wij mogen ook niet praten. Met elkaar in onze moedertaal 

(Arabisch). 

 

Bijna drie maanden lang hebben we bij de functionarissen van die instelling (buurthuiskamer) een 

klacht ingediend over het racisme en de ongepaste behandeling waaraan we werden onderworpen, 

maar we kregen geen enkele aandacht die deze oneerlijke behandeling zou veranderen. Daarom 

hebben wij onze klacht aan u voorgelegd, met het verzoek deze met spoed in behandeling te nemen. 

U heeft onze oprechte waardering. 

 

Terwijl we in het begin elkaar binnen ontmoetten en onderling gesprekken uitwisselden totdat het tijd 

was om voedsel uit te delen, en dit was het startpunt van racisme tegen ons, aangezien deze 

instelling voorrang geeft aan de Nederlanders door eerst het voedsel aan hen uit te delen, en wat 

daarvan overblijft is ons deel. 

 

De tijd voor het uitdelen van voorraden was om 10.30 uur 's ochtends, maar later veranderden ze de 

tijd naar 1.30 uur' s middags, zonder toegang tot het etablissement, behalve de Nederlanders, die 

alleen naar binnen mochten. 

 

Toen wij hiertegen bezwaar maakten, beweerden zij dat de Nederlanders binnen zaten te eten en dat 

wij overlast voor hen veroorzaakten 

 

Dit roept op zichzelf al een vraag op. 

Waarom? Dit is het toppunt van racisme 

Het resultaat is buiten wachten in de kou en in de regen. 




